
November 

 

De herfst is dan echt begonnen. De 

openhaard brandt en het is guur buiten.  

En in het eerste weekend had het 

BierGenotschap uitgeroepen tot bockbier 

weekend. Slobberbock, AmstelBock en Y-

Bock van de tap. Het liep uitstekend, 

ondanks of misschien wel dankzij het 

onstuimige weer. 

 

Afgelast. 

Ja, de weergoden zijn onvoorspelbaar, zo ook de conditie van veld 1. Het eerste weekend 

vielen er wedstrijden uit en werden wedstrijden verplaatst naar andere velden en werd op 

zaterdag de ochtend programma geannuleerd (tot twee keer toe  ) vanwege de vorst.  Da’s 

jammer. Ook voor de omzet/inkomen van de club. En natuurlijk ook jammer voor alle 

diensten achter de bar. De dienst o.l.v. Mette Bogman en Marjon Bloemkolk, maakte van de 

stille situatie een deugd. Dank jullie wel. 

Gelukkig hoeven er maar weinig wedstrijden worden ingehaald. De beide 

wedstrijdsecretarissen hebben het zo weten te plooien, dat alleen op 3 en 4 december een 

enkele wedstrijd hoeft te worden ingehaald.  En daarna is het clubhuis echt gesloten .  

 

Ex-HVL 

De maand November begon ook leuk voor de “oude” mannen die elke zondagochtend 

komen trimmen. 

Leden van het 

voormalige HVL 

kregen een brunch 

aangeboden van 

het Bestuur.   

Croissants, 

confiture, jus 

d’orange, eitje, 

koffie, bubbeltje, 

ham, kaas. Erg 

gezellig!!  

 

 

 



 

 

St.Klaas 

Heilige Klaas? 

Oneerbiedig…. foei!  

Dat wordt nu 

afwachten of ze een 

zak groot genoeg 

hebben om me mee te 

nemen. (ik denk het 

niet ). Maar zaterdag  

19 november was het 

dan zover. Was ie 

vorig jaar “ons huisje 

nog voorbij gelopen”, 

heeft hij het dit jaar 

helemaal goed 

gemaakt. Met heel veel Zwarte Pieten die al in de vroege ochtend    

 trainingen kwamen 

verstoren… uh ik bedoel, kwamen            

ondersteunen en strooigoed uitdeelden. 

En tegen een uur of 11:00 kwam 

Sinterklaas dan op Myra aan, waar hij 

hartelijk door een grote schare kinderen 

werd ontvangen. De nieuwe 

JeugdCommissie (Dit event o.l.v. Jasper 

van der Meulen) had het weer goed voor 

elkaar. De Sint was verbaasd over de 

prachtige aankleding, de slingers en de 

hoeveelheid kinderen. Beduusd is meer 

het juiste woord hier. 

Er kwam even geen verstaanbaar woord 

uit de goede man (of was de microfoon 

stuk?).   

Uiteindelijk had hij een goed woordje voor alle kinderen, waarna ze thuis hun schoen 

mochten zetten. Het bleef nog lang onrustig op Myra. Kijk voor enkele foto’s op de website 

“fotoalbums”. 

Dansation 

Aansluitend op de komst van de Sint, werden verdere voorbereidingen getroffen voor 

Dansation, het jaarlijkse feest voor volwassenen.  Imka, Rob, Wilco, Peter en Ed waren al 

heel lang met de voorbereidingen bezig voor dit festijn. De aankleding, de artiesten, de 

barbezetting en natuurlijk de inkoop en de sponsoring. Dit alles heeft geleid tot een geweldig 

feest, waarbij de dansvloer overvol was (en dat de hele avond!!).  Achteraf waren de reactie 

dan ook erg positief en lovend. “Lekker een feest voor o.s.m.”, aldus een van bezoekers. En 

 



als Clubhuismanager ben je natuurlijk verantwoordelijk en wil je dat er de volgende dag 

‘gewoon’ gehockeyd kan worden en gasten kunnen worden ontvangen. Maar ik moet zeggen 

(en complimenten geven), dat het de volgende dag om 08:00 uur het clubhuis er weer 

spic&span uit zag. Foto’s op facebook. 

 

Fatsoen 1, 2, 3 en 4 

Wij pretenderen een fatsoenlijke club te zijn. Mag ik mensen dan ook vragen hun fatsoen te 

houden?!  

1. Wanneer je een glas omgooit (jammer), ruim het dan op! Er lopen overdag veel 

kinderen op ons terrein (BSO, Kinderrijk).  

2. En… de vuilnisbakken zijn GEEN trainingsmateriaal!! Kom nou. En dan ook niet 

terugzetten. Duh! 

3. Er voldoende asbakken  zijn. Dus peukvrij of rookvrij. 

4. Heb je als team lekker bij elkaar gezeten, laat de troep dan niet de troep, maar breng 

het naar de bar. 

 

Myra blijft Myra 

Jullie hebben het allemaal het vernomen. De fusie is (voorlopig) van de 

baan, omdat de Internationale School niet gaat uitbreiden op deze stek. 

Dat geeft ons ook weer meer duidelijkheid voor de richting waarop wij 

willen gaan. Daarbij doel ik de vervanging van de toplagen van velden. 

De sponsorcommissie heeft als hulpmiddel  de actie “walk of Fame” 

bedacht. Voor 150 euro per jaar kun je een eigen stoeptegel krijgen 

op het terras van de club. Daarmee steun je de club financieel .  

 

 

Mode 

Schijnbaar zijn petten in de mode, of zijn de andere 

gewoon na-apers. Aan u de beoordeling.            

hoe leuk ook ….het blijft pet!  

 

 

 

 

 



 

Hechte groep. 

Trimmers van de vrijdagavond is een hechte, maar ook toegankelijke groep. Dat bleek maar 

weer eens op een door-de-weekse-dag…..   

Overigens zouden ze het leuk vinden wanneer ouders 

zich bij hen aanmeldden voor een gezellig avondje 

hockey op vrijdags. Het niveau is “beginners” en er is 

dus plaats voor ouders die het spelletje willen leren 

begrijpen.  Je kunt het aan mij doorgeven, dan stel ik je 

in verbinding met een van de vrijdagtrimmers.  

 

 

 

 

Biergenotschap 

Het Biergenotschap heeft zich laten 

‘voorlichten’ over KEK een bier uit onze 

streek (Ouderkerk a/d Amstel). Van zware 

IPA tot een witbier. Er is ook een bier 

besteld. Welke? ….laat u verrassen!! 

 

 

VeilingDiner H1 en D1 

Dit jaar was het veiling diner weer een 

groot succes. Het clubhuis moest er 

weliswaar vervroegd voor dicht, maar de 

aankleding van het diner was weer feeëriek. 

Onze eerste Herenteam en Damesteam in 

“pakkie-an-deftig” ontvingen de gasten met 

een bubbeltje. Inmiddels waren de 

voorbereidingen in de keuken in volle gang. 

Jeffery en Tim Beukering verzorgenden het 

diner. Lekker mannen!! De teams serveerde 

ze uit. Tijdens het diner, tussen de gangen 

door werden wel liefst 31 items geveild. Onder de bezielende leiding van Gijs Hofhuis werd 

een prachtig bedrag opgehaald voor de extra benodigdheden van beide teams. Het was nog 

lang onrustig in het clubhuis…. Zie hier een kleine impressie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfshockey 

Op de laatste maandag van de maand, werden ook nog eens de velden afgekeurd voor het 

Bedrijfshockey programma. Net op tijd D6 geïnformeerd dat ze geen dienst hoefden te 

draaien. 

 

Inhalen. 

Nog op de 29e en 30 e november inhaal wedstrijden voor enkele senioren teams en een 

laatste training van de jeugd voor de komende zaterdag (inhaal dag). Oeps,  ook de 29e werd 

afgelast, maar wordt begin december gespeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Winterkampioenen 

 

In december  

1. In december zijn er nog enkele activiteiten. Zoals om te beginnen de inhaal 

wedstrijden op 3 december.  

2. Het unieke suggestie diner voor uw eigen kerst op 9 december 

3. 16 december start de winteravond hockey (23 e is clubhuis gesloten), Rob Bucker 

doet de bardiensten 

 

 

Gesloten 

Het clubhuis zal tot half januari 

gesloten zijn.   

 

Hele prettige maanden en ….wellicht 

een beetje vroeg….. “zalige” Kerstmis 

en een gelukkig en gezond 

NieuwJaar!!  Tot volgend jaar 

Bas 

Een uitstekende en vermeldingswaardige prestatie van onze heren 2. Vorige jaar gepromoveerd 

van de res. 1e klasse naar de res. Overgangsklasse…en winterkampioen.!  Voor de andere 

winterkampioenen (bijv. Dames 11, MB1 of JB1)  verwijs ik graag naar de standen 

Gelukkig, gezond en sportief 

2017 


